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Voorbereiding 34.6: De Weg, de Waarheid
en het Leven

Johannes 14:1-14
De Weg, de Waarheid en het Leven

Context

We bevinden ons in Johannes 14 bij het laatste avondmaal. Jezus viert met Zijn discipelen het
Pascha (Joh. 13:1). Judas is zojuist aangewezen als verrader, daarna is Judas meteen
vertrokken in de nacht (Joh. 13:30). In Johannes 13:33 vertelt Jezus aan de elven dat Hij nog
maar een korte tijd bij hen zal zijn. Hij zal Zijn discipelen verlaten. De discipelen kunnen niet
komen op de plaats waar Hij heengaat. Deze mededeling houdt de discipelen bezig. Daarom
vraagt Petrus in Johannes 13:36 “Heere, waar gaat U heen?” Hoofdstuk 14:1-14 sluit hier heel
nauw op aan.

Vers 1 De discipelen moeten niet verontrust zijn omdat Hij hen verlaten zal. Maar ze
zijn wel ‘in beroering’ omdat ze niet begrijpen wat Jezus bedoelt. Ze zijn ongerust omdat Jezus
hen zal verlaten en zij Hem niet kunnen volgen. Ook de aankondiging van de verloochening
door Petrus zal hen in verwarring gebracht hebben (Joh. 13:38).

De manier waarop ze hun harten tot rust moeten brengen wordt in het tweede deel van het
vers uiteengezet. In de (H)SV vertaalt als ‘u gelooft in God, geloof ook in Mij’. In het Grieks zijn
echter beide werkwoordsvormen gelijk, ze kunnen zowel als gebiedende wijs als in stellende
wijs vertaald worden. In de context past een opdracht het beste: ‘Vertrouw op God, en vertrouw
op Mij’. Als ze zullen zien dat de Heere Jezus vernederd en gekruisigd zal worden, moeten
Ze niet verontrust zijn. Bij alles wat er staat te gebeuren, mogen de discipelen erop vertrouwen
dat het God niet uit de hand loopt. ‘Vertrouw Mij maar’.

Vers 2-3 Nu vertelt Jezus waar Hij heengaat: naar het huis van Zijn Vader. In dat huis
zZijn veel woningen. Denk aan een groot huis, met veel kamers/appartementen. Dit is een beeld
voor de hemel. Jezus is Kind aan huis bij de Vader en Hij zal ook Zijn discipelen daar onderdak
bieden. Er is meer dan genoeg ruimte, zodat er plaats genoeg is voor al Jezus’ discipelen. In
het licht van Johannes 17:20 kan er ook gezegd worden: genoeg plaats, ook voor hen die door
het woord van God dat de discipelen zullen verkondigen in Jezus zullen geloven.

De reden van het vertrek van Jezus is dat Hij een plaats voor hen gereed zal maken. Zijn
vertrek is dus in het voordeel van de discipelen. Zij zullen mogen zijn waar Jezus is. De Heere
Jezus zou die plaats gereed maken door Zijn dood om voor hun zonden verzoening te doen.
Daarmee maakt Hij alle dingen gereed voor hun ontvangst in het Vaderhuis. Hij neemt alle
bezwaren en hindernissen, die voorkomen dat een zondaar bij God kan wonen, weg. De Heere
Jezus en Zijn discipelen zullen niet definitief van elkaar gescheiden worden.
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Het moment dat Jezus komt om Zijn volgelingen thuis te halen verwijst naar Zijn tweede komst
(de wederkomst) en niet naar de opstanding. Want de tekst spreekt over Jezus heengaan
(naar de Vader) en dat Hij zal terugkomen zodat zij daarna ook zullen zijn waar Hij is. Dat is
nog niet met Pasen gebeurd.

Vers 4-5 Jezus concludeert dat ze nu weten waar Hij heengaat. Volgens de Heere Jezus
weten ze ook de weg daarheen. Echter in vers 5 blijkt dat ze het nog niet begrijpen. Toch is
dit geen inschattingsfout van de Heere. Juist omdat zij Hem kennen, weten ze ook de weg.
Want Jezus is de Weg. Jezus anticipeert in vers 4 op wat Hij in vers 6 nog over de weg zal
zeggen.

Vers 6 Een weg is bedoeld om een bepaalde locatie te kunnen bereiken. Zonder weg
kom je nergens. Jezus is de enige weg naar God. Dit antwoord aan Thomas is een nieuwe ‘lk
ben’ uitspraak. Jezus is niet slechts lemand die de weg wijst, of voorop gaat. De Zoon van
God is Zelf de weg tot de Vader. Hij brengt door Zijn verzoenend sterven verloren zondaren
terug bij God. Jezus Christus is de Redder (Joh. 4:42), het Lam van God (Joh. 1:29,34).

Zonder Christus komt er niemand bij de Vader. Andere wegen zijn doodlopende wegen.
Andere godsdiensten of onze eigen prestaties zijn niet effectief om terug te keren tot God.
Jezus is de Weg naar God, omdat Hij de Waarheid van God is en het leven van God. Jezus is
de Waarheid, omdat Hij verklaart hoe God is (Joh. 1:18) en niets uit zichzelf doet, maar wat
de Vader Hem opdraagt (Joh. 5:19, Joh. 8:29). Hij heeft kennis van ‘zaken’ over hoe mensen
bij de Vader kunnen komen. Jezus is het Leven omdat Hij het leven in Zichzelf heeft (Joh.
5:26, vgl. Joh. 1:4). Hij is ook de Opstanding en het Leven, wie in Hem gelooft zal leven (Joh.
11:25). Hij is het Leven en Hij deelt het ware leven uit. Concreet betekent dit dat Hij mensen
die dood zijn in hun zonden levend maakt door Zijn stem (Joh. 5:25). Door Zijn Geest stelt Hij
mensen in staat om in Hem te geloven als ‘de Waarheid’ en om via Hem tot de genadetroon
van God te gaan.

Vers 7 De discipelen krijgen hetzelfde verwijt als eerder de kritische joden (Joh. 8:19).
Als ze Jezus beter zouden kennen, zouden ze ook de Vader beter kennen. Maar ze kennen
Hem al wel en hebben Hem ook gezien.

Vers 8-9 Filippus begrijpt niet hoe Hij de Vader al gezien kan hebben. Daarom vraagt Hij
aan Jezus of Hij de Vader wil laten zien. Hij vraagt om een onmiddellijke vertoning van God
Zelf.

In de reactie van Jezus klinkt verdriet en teleurstelling door. Hoe is het mogelijk dat zelfs
degenen die zo dicht bij Hem staan nog blind zijn voor de diepe geestelijke waarheid dat Jezus
en de Vader één zijn (Joh. 10:30)? Zelfs lang en dicht bij Jezus verblijven garandeert geen
geestelijk inzicht. De discipelen begrijpen niet dat God Zich in Jezus openbaart. Jezus doet
voortdurend de wil van Zijn Vader (Joh. 5:30). En de werken die Hij doet zijn de werken van
de Vader (Joh. 5:36). Wie Jezus gezien heeft, heeft de Vader gezien. In alles wat Hij doet en
zegt, laat Hij zien hoe de Vader is. Er is een diepe eenheid tussen de Vader en de Zoon. In
het verlossingswerk wat de Zoon ten uitvoer brengt laat Hij de liefde, barmhartigheid, heiligheid
en rechtvaardigheid van de Vader zien. De Heere Jezus heeft de afgelopen jaren daarvan al
veel aan Zijn discipelen laten zien in de tekenen die Hij gedaan heeft. En Hij zal in Zijn lijJden
en sterven daarvan nog meer laten zien.
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Vers 10-11 Tegen de achtergrond van wat de discipelen al hebben gezien klinkt het
verwijtend: ‘Hoe kun je nu nog vragen om de Vader te laten zien? Geloven jullie het niet?’
Jezus Christus, de Zoon van God is in de Vader, en de Vader is in Hem. Jezus roept de
discipelen op om dat te geloven: “Geloof Mij.” Daarmee roept Hij hen op om te geloven dat de
Vader Zich in Hem openbaart. Als ze het nog steeds moeilijk vinden om Hem op Zijn woord te
geloven, laten ze het dan doen vanwege de werken die Hij heeft gedaan (vgl. Joh. 5:36, Joh.
10:37-38).

Dat Jezus in de Vader is en de Vader in Hem werpt extra licht op de Weg. Jezus is de Weg tot
de Vader, maar dat is geen lange weg. Het is een bijzonder korte route. Wie bij Hem is, is bij
God. Wie Jezus ontmoet, heeft God ontmoet.

Vers 12-14  Wie in Christus gelooft zal ook de werken van Christus doen. Ze zullen zelfs
grotere dingen doen, omdat Hij heengaat tot de Vader. Dan zal Hij hen Zijn Geest zenden
(Joh. 15:26, Joh. 14:16-17, 26). Daardoor komen de werken van Christus tot hun volle
betekenis. Door de kracht van Gods Geest zal het werk van Christus helderder doorgegeven
worden dan daarvoor. Door de evangelieverkondiging zullen meer mensen zich tot God
bekeren dan daarvoor. Tot aan het einde van de aarde. Voor dat werk geeft Hij de belofte mee
dat Hij hen zal geven wat ze bidden in Zijn Naam. Bidden in Zijn Naam is bidden in
overeenstemming met Zijn wil. Daarvan geldt dat Hij het zal geven, opdat de Vader in de Zoon
verheerlijkt worde.

DL 2, artikel 5 De belofte van het Evangelie

DL 3/4, artikel 8,15 Roeping tot bekering

NGB artikel 2 Door welk middel God van ons gekend wordt
NGB artikel 9 Drie-eenheid van God

NGB artikel 21 Van de voldoening van Christus

NGB artikel 31 Roeping tot het ambt

HC vraag 18 Wie is de Middelaar?

HC vraag 21 Wat is een waar geloof?

HC vraag 58 Over het eeuwige leven

HC vraag 60 Rechtvaardig voor God

e Bid om het werk van de Heilige Geest in ons, zodat we leren zien dat er een weg is terug
naar God door Christus.

e Vraag om bekering en geloof.

¢ Vraag om kracht om te getuigen van de Waarheid van de Bijbel en van God.

Psalm 18:9 Ik kan met U door sterke benden dringen
Psalm 21:4 Hij heeft, o God, van U begeerd

Psalm 25:2en5 HEER, ai, maak mij Uwe wegen

Psalm 32:4 en 5 Gij zijt mij, HEER, ter schuilplaats in gevaren
Psalm 36:3 Bij U, HEER, is de levensbron

Psalm 77:8 Heilig zijn, o God, Uw wegen

Psalm 86:6 Leer mij naar Uw wil te hand’len

Psalm 117:1 Loof, loof den HEER, gij heidendom

Al waren uw zonden als scharlaken
Doorgrond mijn hart
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Grote God, wij loven U

Heere, maak mij Uw wegen bekend
Heer’, U bent mijn leven

Heer’, wees mijn Gids

Hij die rustig en stil

Hoog omhoog het hart naar boven
Zoekt eerst het Koninkrijk van God

Optie 1

Bespreek welke soorten godsdiensten er op de wereld zijn (jodendom, christendom,
boeddhisme, hindoeisme, atheisme). Schrijf ze op zodat ze zichtbaar zijn voor de kinderen.
Denk samen na over de vraag: Hoe kan een mens bij God komen bij deze godsdienst?
Vandaag horen we weer een uitspraak over wie Jezus is: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het
Leven.”

Optie 2

Praat met de kinderen over de woorden gerust (niet bang zijn) en ongerust (bang zijn). Bedenk
met elkaar eens situaties waarin je bang (ongerust) kunt zijn. Wat kun je eraan doen om minder
bang te zijn of helemaal niet meer bang te zijn?

Bidden kan helpen. Dan zeg je tegen God waarom je ongerust bent. Of erover praten met je
ouders of iemand anders. Samen praten over je onrust kan helpen.

Vandaag horen we dat de discipelen ongerust zijn en dat Jezus hen troost met een Ik ben-
uitspraak.



